


Lieve kinderen en ouders,

Wat een bijzonder schooljaar hebben we weer achter de rug. Van
een hoopvolle start tot een tweede sluiting van de scholen tot een

voorjaar vol van coronaregels en quarantaines.

Heel blij zijn we dat we de laatste weken, waar het kon, met iets
minder van die coronaregels het schooljaar hebben kunnen
afsluiten.

En wat zijn we DANKBAAR en TROTS dat jullie je telkens
maar weer hebben aangepast aan dat wat nodig was in
een zo gekke situatie.

In september gaan we samen met optimisme en
geduld starten met een nieuw schooljaar. En tot die
tijld wensen we jullie een hele fijne zomervakantie!

Liefs van SAAM*

SAAM* stralen we vaak, en soms BALEN we ook behoorlijk.
Bijvoorbeeld als een fijn kaartje door een systeemfout niet op
het goede adres aankomt.

#sorry
#hopelijkgaatdebedoelingvanonzekaarthiermeenietverloren





